Dodenherdenking 4 mei 2021

Gedicht van Bo Schoo, Kindcentrum De Molenwerf

4/5 mei

4 en 5 mei zijn de belangrijkste dagen.
4 mei herdenken wij de doden van de tweede wereldoorlog.
Dat doen we met de stilte.

5 mei vieren wij de vrijheid van alle mensen die nu leven.

Die genieten van het leven.

Wij dachten dat het nooit gebeuren zou.

Wij hoopten op geluk.

Wij hoopten dat die dag zou komen.

Vrijheid is voor iedereen anders. Voor mij betekent het, kunnen zeggen, zijn
en doen wat je wil.



