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Moed  

Oh, wat zou er nu zijn,  
Als verzetsstrijders te bang waren,  
Voor verraders en vijanden, 
Want een ander land heeft de touwtjes in handen,  

Oh, wat zou er nu zijn,  
Als niemand de moed had,  
En niets deed voor het land,  
Alleen maar wachten,  
Want de oorlog houdt stand,  

Oh wat zou er nu zijn,  
Als onze bondgenoten ons in de steek lieten,  
En dat ze dat niet gedaan hebben, ben ik heel dankbaar,  
Want vrijheid is mij heel dierbaar.   

 


